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Cornelis Verhoeven in de jaren negentig van de vorige eeuw.

sentie ervan is juist dat je er geen vat
op hebt. Terwijl het grote anathema
van nu is: vervioekt wat niet stuur-
baar is, we moeten overal greep op
hebben door het in getallen te vat-
ten. Dat is het punt: hoe komen we
daar los van?”

En wat is uw antwoord daarop?

“Een van de opties is om stilte in
te voeren in de lessen. Niet in de zin
van ‘en nu allemaal je mond dicht’,
maar concentratie, rust. Als ik een
college geef, roep ik nooit: Stilte!,
mnrnuewﬁpluthdqnnmﬂ

i beginpunt.
Het bevordert de aandacht en de re-
flectic. Voor rust en stilte komt,

merkte ik tijdens interviews met

pndaneenwdnlnademhchph'.
Het slaat je lam, al je vanzelfspre-
kendheden verdampen. Verwonde-

streng in zijn eigen leer. Daan vertel-
de dat z'n vader weliswaar een stu-
deerkamerpapa was, ‘maar hij wis er
altijd’. Dat was een zel i

kerheden als die
men en tot dogma’s stollen. Maar ik
denk dat hij te weinig oog had voor
de positieve kant van zekerheden,
kinderen hebben die
‘nodig, Thuis. Op school. Dat je je ei-
e
acht je echt ziet - ik zou dat
‘niet graag missen.”




